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Inhoud
Hoe het begon     
‘Waarom zij wél en wij niet’, schreef journaliste Caroline Barton over de Britse, 
aangepaste catamaran Sparkle. Het betekende het prille begin van onze stichting. 
50 jaar later is SailWise nog steeds ongeëvenaard in Nederland.

Zeilen met… reuma
Als twintigjarige en zonder enige zeilervaring, stapte Finy Teitsma in 1985 aan 
boord van de Zonnetij. Nu, bijna 40 jaar later, heeft ze zich ontwikkeld in de 
zeilsport en reist ze de wereld over als wedstrijdzeiler. Dankzij haar zeilervaring  
bij SailWise.

Lustrumactiviteiten
Onze lustrumactiviteiten beloven niets minder dan één groot feest te worden.  
Van 11 t/m 20 april organiseren we allerlei festiviteiten op onze locaties. Van een 
grote reünie en bijzondere optredens tot een regatta en een challenge. Bij welke 
lustrumactiviteit sluit jij aan?

De kracht van samen
Mensen met een beperking de kans geven om door middel van watersport hun 
mogelijkheden te laten ontdekken en vergroten. In 50 jaar tijd hebben duizenden 
mensen en organisaties een bijdrage geleverd aan deze missie. Dat is de kracht van 
samen.
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Ik kijk reikhalzend uit naar het jaar 2024, waarin we met elkaar het jubileum vieren van 
50 jaar uitdagende watersport voor mensen met een beperking. In dit magazine nemen 
we je mee op reis door de geschiedenis van SailWise, met inspirerende interviews van 
mensen die hebben bijgedragen aan de groei van SailWise door de jaren heen. Natuurlijk 
werpen we ook een blik op de toekomst en delen we onze plannen voor de komende 
jaren. We gaan volle kracht vooruit naar de volgende 50 jaar!

Voorwoord
50 jaar onbeperkte mogelijkheden
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Renske destijds als  
vrijwilliger in de Roller
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De essentie van 50 jaar SailWise is voor mij het 
mogelijk maken van het schijnbaar onmogelijke. Door 
grenzen te verleggen, ontdekken onze deelnemers 
dat ze veel meer in hun mars hebben dan ze ooit 
hadden gedacht. Dit geeft niet alleen een boost aan 
het zelfvertrouwen, maar moedigt hen ook aan om in 
het dagelijks leven op een vernieuwende manier naar 
uitdagingen te kijken.

Ik ben heel blij dat ik een bijdrage heb mogen leveren 
aan deze 50 jaar SailWise. Nu én in het verleden. Ik 
weet nog hoe ik als 17-jarige voor het eerst voet aan 
wal zette op Robinson Crusoe. Ik kon goed zeilen en 
het leek mij heel leuk om met anderen mijn passie voor 
het zeilen te delen. Tegelijkertijd was het werken met 
mensen met een beperking nieuw voor me. Net als veel 

andere vrijwilligers (zoals Kees Mechielsen, pagina 13) 
vond ik die eerste keer op het eiland spannend, maar 
het werd een onvergetelijke ervaring.

Op mijn eerste dag als vrijwilliger ging ik meteen zeilen 
in een 16m2, met deelnemers die niet konden lopen. 
Ik was onzeker over hoe ik dat moest doen aan boord; 
hoe moesten we aanleggen en wie stapt er dan op de 
steiger? Die eerste zeiltocht leerde ik al snel uit te gaan 
van ieders mogelijkheden. Deze fantastische mensen 
konden zelf het roer en de zeilen bedienen en ik 
ontdekte dat mijn rol vooral bestond uit het begeleiden 
van hun zeilervaring. Net als bij veel vrijwilligers was 
het een geweldige tijd en ik ben met heel veel plezier 
nog jaren vrijwilliger geweest bij SailWise.

Aan mijn vrijwilligerswerk bij SailWise heb ik veel 
vriendschappen overgehouden. Zo zijn we met een 
groep vrijwilligers nog jarenlang op wintersport-
vakantie gegaan en heb ik nog steeds met verschillende 
mensen uit die tijd contact. Eén daarvan is Pieter 
Haafkes, die ik direct na mijn aantreden als directeur 
van SailWise heb gebeld voor advies bij de renovatie 
van Robinson Crusoe. Zijn aannemersbedrijf Happy 
Spaces heeft afgelopen winter het grootste deel van de 
renovatie van Robinson Crusoe gerealiseerd (pagina 
20).

Door het vrijwilligerswerk bij SailWise heb ik veel 
geleerd. Ik ben veel praktischer geworden en heb leren 
denken in mogelijkheden. Bovendien ben ik geduldiger 
geworden. Ik was al gewend om zeilles te geven en 
cursisten zoveel mogelijk bij het zeilen te betrekken, 
maar bij SailWise moest ik meer geduld hebben, omdat 
de deelnemers soms langer over bepaalde handelingen 
doen. Al deze ervaringen hebben mij gevormd en ik 
heb er in mijn latere leven veel plezier van gehad.
Toen ik twee jaar geleden terugkeerde bij SailWise 
– 40 jaar na mijn eerste kennismaking – voelde het 
meteen weer vertrouwd. De visie en werkwijze zijn nog 
steeds hetzelfde: het onmogelijke mogelijk maken voor 
mensen met een beperking, de gelijkwaardigheid die 
mensen ervaren en het respect voor elkaar staan nog 
steeds hoog in het vaandel. Ik vind het heel bijzonder 
dat deze waarden jarenlang zijn doorgegeven door 
medewerkers en vrijwilligers.

Natuurlijk is er in de loop der jaren ook veel 
veranderd. De focus ligt nu bijna volledig op de 
watersportvakanties op onze locaties, terwijl er vroeger 
ook andere watersportactiviteiten werden aangeboden, 
zoals kano-clinics in de regio, navigatiecursussen voor 
mensen met een visuele beperking en flottielje-zeilen 
met kajuitjachten op het IJsselmeer. Wat ook opvalt, is 
de leeftijd van onze vrijwilligers. Waar vroeger vooral 
studenten actief waren, zijn nu ook veel enthousiaste 
50-plussers betrokken bij SailWise. We streven naar 
een mooie mix van jong en oud en ik ben trots dat 
we vanaf 2024 gaan starten met de mogelijkheid 
voor jongeren om bij SailWise een maatschappelijke 
diensttijd uit te voeren (pagina 23). Verder is de 
organisatie natuurlijk met haar tijd meegegaan en 
professioneler geworden. Het is geweldig om te zien 
hoe we met een klein, hecht team van medewerkers en 
zo’n grote groep vrijwilligers elk jaar opnieuw zoveel 
prachtige momenten kunnen creëren.

Voor 2024 staan er opnieuw mooie watersport-
avonturen op het programma. We starten ons 
50e SailWise-jaar met een lustrum10daagse en 
lustrumreizen op de Beatrix en de Lutgerdina. 
Natuurlijk hoop ik jullie allemaal te ontmoeten tijdens 
één van onze lustrumevenementen. Samen vieren we 
50 jaar onbeperkte mogelijkheden bij SailWise!
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In september 1974 inspireerde journaliste Caroline Barton Nederland 
met haar artikel ‘Waarom zij wél en wij niet’. Het artikel ging over een 
zeiltocht met de Britse catamaran Sparkle en betekende het prille 
begin van onze stichting. Nu, 50 jaar later, is SailWise nog steeds 
ongeëvenaard in Nederland en bieden we nog altijd onbeperkte 
watersportmogelijkheden voor mensen met een beperking.

Van een ‘Sparkle’ tot landelijke organisatie

Een artikel met verstrekkende gevolgen
Caroline Barton ontdekte de Britse catamaran Sparkle - het eerste zeilschip ter wereld 
voor mensen met een beperking - en raakte geïnspireerd. Hierover schreef zij destijds in 
onze allereerste nieuwsbrief, de Zonnetijding: “Naar ik vurig hoopte moest mijn verhaal 
verstrekkende gevolgen hebben. Het doel mag zeker niet alle middelen heiligen, maar soms 
mag een mens gerust een beetje uitgekookt te werk gaan, nietwaar? Ik gooide er dus een 
brokje vaderlandse psychologie tegenaan. Wij Nederlanders zien niet graag dat anderen een 
scheepslengte voor liggen. Vandaar dat ‘zij wél en wij niet’ en ik had geluk.”

Zeilen met gehandicapten
In de watersportwereld leefden al langer ideeën om zeilen voor mensen met een beperking mogelijk te maken. 
Het artikel van Caroline Barton bracht alles in een stroomversnelling. Het leverde veel reacties op en samen 
met haar rechterhand Nan Keesom stelde Caroline een bestuur samen. Zo werd op 19 december 1974 officieel 
de stichting Zeilen met gehandicapten geboren. Caroline beschreef het als volgt: “Hoewel het geld nog niet 
helemaal voor elkaar was, werd met trillende vingers en een kloppend hart het contract getekend met de Britse 
bouwer van de Sparkle voor het bouwen van de Zonnetij.” 

De eerste zeilvakanties
Op 17 augustus 1975 werd de Zonnetij officieel gedoopt bij de Koninklijke Nederlandse Zeil & Roeivereniging in 
Muiden. “Nooit had ik durven dromen dat na eerst wat tegenwind en enkele lastige klippen, de stichting zoveel 
wind in de zeilen zou krijgen,” schreef Caroline in de Zonnetijding. De missie die Caroline in gang heeft gezet is 
in 50 jaar nauwelijks veranderd. Sinds de eerste ‘Sparkle’ van inspiratie hebben we duizenden mensen met een 
beperking de mogelijkheid geboden om onbeperkt te genieten van de vrijheid op het water.

Hoe het begon:

   Waarom zij wél en wij niet

“

De Zonnetij is de eerste aangepaste 

catamaran van Nederland. 30 jaar lang 

hebben we er de mooiste zeiltochten 

mee gemaakt. Van de Friese meren 

tot het Grevelingenmeer en zelfs de 

Middellandse Zee. In 2006 maakte het 

schip plaats voor onze huidige 

catamaran, de Beatrix.

De Zonnetij

De Zonnetij

Caroline Barton doopt  
de boot Vuntus
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Onze huidige locaties ontdekken? 
sailwise.nl/accommodaties

9

Van pionierswerk tot  professionele 
organisatie

Er was een schip…
“Toen ik bij de stichting kwam, was er niets meer dan 
een bestuur en de Zonnetij. Er was geen kantoor, geen 
vaste ligplaats, geen planning en zelfs de werving en 
huisvesting van deelnemers moesten nog opgebouwd 
worden”, vertelt Henk. Samen met zijn vrouw Anneke stond 
Henk voor een enorme uitdaging. In een paar maanden 
tijd moest hij een complete organisatie opzetten, een 
planning voor de Zonnetij maken en zowel deelnemers als 
vrijwilligers werven. “Dus ging ik met mijn dia-koffer langs 
revalidatiecentra en tehuizen. Niemand begreep dat we met 
mensen met een beperking konden varen. Iedereen vond 
het veel te koud en te nat.”

Een schip, een plan en ome Jan
Toch kreeg Henk veel mensen mee. Hij koos Enkhuizen als 
thuishaven, huurde twee vakantiehuisjes in Gaastmeer en 
maakte plannen voor de eerste zeiltocht met de Zonnetij. 
“Ik kreeg een telefoontje van een ome Jan, een blinde 
molenaar uit de Kaag. Hij zei: ‘Ik heb gehoord dat jullie gaan 
zeilen en ik wil de eerste tocht meemaken.’ Zo maakten we 
met een groepje de eerste overtocht naar Gaastmeer. Die 
eerste reizen waren bijzonder. Ik heb nog jarenlang contact 
gehad met deelnemers en vrijwilligers uit die tijd.”

Steun en bekendheid
In de jaren die volgden, ontwikkelde alles zich in 
sneltreinvaart. De stichting kreeg bekendheid, deelnemers 
wisten de Zonnetij te vinden en financiële steun kwam van 
verschillende kanten. Henk herinnert het zich nog goed: 
“We hadden het geld hard nodig. Deelnemers betaalden 
slechts fl. 25,- per dag; de rest werd via het Nationaal 

Henk Plaatje en Michiel Meijers: 
het kompas van SailWise

Fonds Sport Gehandicapten en donateurs binnengehaald. In 
die tijd heb ik heel veel serviceclubs bezocht en er werden 
veel acties opgezet om onze stichting te ondersteunen.”

Lutgerdina en Robinson Crusoe
De stichting groeide en er deden zich prachtige kansen 
voor. In 1979 werd het schip de Lutgerdina aangekocht 
en volledig gerenoveerd. In 1980 kwam daar het 
watersporteiland Robinson Crusoe bij. Henk weet dat nog 
goed: “In die tijd waren we meer dan alleen een vakantie-
organisatie. We organiseerden ook watersportactiviteiten 
in de regio en wedstrijden, en deden dat zelfs internationaal 
met de Handicap Trophy en de Wereldspelen in Assen.”

Dienstweigeraars als ruggengraat
De stichting dreef grotendeels op dienstweigeraars; 
mensen die de militaire dienst hadden geweigerd en bij 
SailWise een vervangende dienstplicht deden. “Zo ben ik 
als maat op de Lutgerdina begonnen”, vertelt Michiel. Voor 
de stichting waren dienstweigeraars een kosteneffectieve 
manier om mensen voor langere tijd in te zetten. “Er was 
een tijd waarin er wel 13 dienstweigeraars in dienst waren. 
Sommigen bleven na hun diensttijd hangen. Ik ook.” Michiel 
deed de Zeevaartschool en werd schipper op de Lutgerdina. 
Hij maakte in 2007 de overstap naar kantoor.

Catamaran Beatrix
SailWise is blijven groeien en innoveren. In 2005 maakte 
de Zonnetij plaats voor een nieuwe, unieke catamaran: 
de Beatrix. En sinds 2016 hebben we onze eigen 
multifunctionele watersportaccommodatie in Friesland: 
It Sailhûs. “Die grote projecten zijn indrukwekkende 

prestaties. Ze waren 
financieel haalbaar dankzij de 
steun van heel veel fondsen, 
bedrijven en sponsoren”, zegt 
Michiel daarover. “Het blijft 

bijzonder hoe belangeloos iedereen zich inzet voor SailWise - of het nu met 
financiële steun is of als vrijwilliger. Daar ben ik heel dankbaar voor.”

Alles en niets is veranderd
Door zijn jarenlange ervaring, kennis en passie voor de stichting heeft 
Michiel een belangrijke bijdrage geleverd aan het huidige SailWise. “Ik ben 
er trots op dat de kernwaarden van onze stichting nog steeds heel sterk 
zijn. Het is dankzij Henk dat we begonnen als een stichting die mensen met 
een beperking de kans bood om hun grenzen te verleggen, te ontdekken 
wat ze wél kunnen en mensen benaderde zoals je zelf ook zou willen. Die 
stichting zijn we nog steeds en tegelijkertijd zijn we een professionele 
organisatie geworden.”

De toekomst van SailWise

Op de vraag hoe hij de toekomst 
van SailWise ziet, antwoordt 
Michiel: “We zijn veerkrachtig en 
gaan gewoon lekker door. Mijn 
visie voor over 50 jaar is dat we 
dan vijf watersportaccommoda-
ties hebben, waarvan eentje op 
zee en misschien wel met een 
internationale samenwerking. 
En het aantal deelnemers is 
verdubbeld.” 

De reis van SailWise gaat door 
en we hopen dat iedereen met 
ons blijft meevaren.

Michiel Meijers

1974

1975

1976

1979

1979

1980

1982

1984

1994

2001

2005

2010

2016

2020

2022

2023

Oprichting Stichting Zeilen 
met Gehandicapten

Bouw Zonnetij

Eerste zeilvakantie

Bouw rolstoeltoegankelijke 
zeilboot ‘Roller’

Aankoop en verbouwing 
tweemastklipper Lutgerdina

Ingebruikname 
watersporteiland  
Robinson Crusoe

 Ingebruikname kantoor en 
werkplaats aan de Bierkade 
in Enkhuizen

Watersport in de regio, met 
activiteiten en wedstrijden 
door het hele land

Henk Plaatje neemt afscheid 
van de stichting

 Aankoop de Sterretij als 
slaapaccommodatie van de 
Zonnetij

Bouw catamaran Beatrix

Aankoop en start 
bouwproject It Sailhûs

Opening van It Sailhûs 
 

 
Door coronapandemie geen 
watersportvakanties 
 
 
125-jarig bestaan van de 
Lutgerdina 
 
 
Grote renovatie  
Robinson Crusoe

Eerste groep op  
de Zonnetij

Zeg je SailWise, dan zeg je Henk Plaatje en Michiel 
Meijers. Henk legde het fundament voor SailWise 
en zette zich bijna twee decennia in voor onze 
stichting. In 1989 kwam Michiel als maat op de 
Lutgerdina in dienst. Als adjunct directeur is hij 
nog steeds onlosmakelijk verbonden met SailWise. 
Wil je meer weten over de geschiedenis van 
SailWise, dan moet je bij Henk en Michiel zijn.

Michiel Meijers

  Henk Plaatje

  Henk Plaatje
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Het belang van sporten
“Ik zal mijn eerste bezoek aan Robinson Crusoe nooit vergeten. Ik raakte 
in gesprek met een man die door een ongeluk in een rolstoel zat. Hij ver-
telde dat dit de enige week was waarin hij weer de kapitein van zijn eigen 
leven kon zijn. Want hier was hij onafhankelijk en kon hij doen wat hij 
wilde. Dat is een mooi voorbeeld van wat ons werk met zich meebrengt. 
Sport maakt je mentaal en fysiek sterker. Het zorgt ervoor – zeker bij 
SailWise – dat je mee kan doen, nieuwe vrienden maakt en onderdeel 
uitmaakt van de maatschappij.”

Rijke geschiedenis
“De samenwerking met Fonds Gehandicaptensport gaat terug naar 
de beginjaren. Het fonds werkte nauw samen met de NIS, Stichting 
Watersport met Gehandicapten en een aantal andere bonden, 
die later de NEBAS vormden. We zaten onder één dak en waren 
één werkorganisatie. Ik ben in die tijd veel bezig geweest om de 
watersporttak ook financieel gezond te houden. Mijn uitgangspunt 
was gelijkwaardigheid, waarbij iemand met een beperking hetzelfde 
zou moeten betalen voor een watersportvakantie als iemand zonder 
beperking. Dat is een belangrijke wijziging geweest, die nog steeds van 
toepassing is: deelnemers betalen maar zo’n 50% van de werkelijke 
kostprijs bij SailWise. De meerkosten zijn voor rekening van sponsoren, 
donateurs en organisaties zoals Fonds Gehandicaptensport.”

Impactvolle projecten
“Als ik terugkijk op de samenwerking tussen Fonds Gehandicaptensport 
en SailWise, dan komen alle accommodaties wel voorbij. De grote 
renovatie van de Lutgerdina, de verbouwing van de accommodatie op 
Robinson Crusoe en ook voor de realisatie van It Sailhûs in Elahuizen ben 
ik behoorlijk op pad geweest voor de werving van financiële middelen. 
Het waren projecten waar heel wat bloed, zweet en tranen in zitten, 
maar stuk voor stuk met een prachtig resultaat. Samen zijn we al 50 jaar 
succesvol en dat kunnen we ook naar de 100 brengen. Ik verwacht dat 
Fonds Gehandicaptensport altijd betrokken zal blijven bij SailWise.”

Fonds Gehandicaptensport, 
onze steun en toeverlaat

32 jaar geleden maakte Nike Boor een opvallende overstap van de accountancy 
naar de sportwereld. Hij belandde bij de Nederlandse Invalide Sportbond (NIS) 
en raakte al snel betrokken bij de Stichting Watersport met Gehandicapten, 
nu bekend als SailWise. Het werk raakte hem, inspireerde hem en het werd zijn 
passie. Zelfs vandaag de dag, als directeur van Fonds Gehandicaptensport, blijft 
hij nauw verbonden met onze stichting.
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Het was 1985 toen de huisarts van Finy Teitsma vertelde over een stichting waar je 
in je rolstoel kan zeilen. Als twintigjarige en zonder enige zeilervaring, stapte Finy 
dat jaar aan boord van de Zonnetij. In de jaren daarna heeft Finy zich ontwikkeld in de 
zeilsport; ze heeft zo’n 20 Beurtveren op de Lutgerdina gevaren en reist de hele wereld 
over als wedstrijdzeiler.

Nieuwe mogelijkheden
“Ik ben opgevoed met een instelling van ‘er kan nog van 
alles’. Mijn vader heeft ook een reumatische aandoening en 
kijkt altijd naar nieuwe mogelijkheden. SailWise past heel 
goed bij die instelling. Iedereen doet mee, samen bepaal 
je de invulling van de vakantie en niemand is anders. De 
mensen bij SailWise zijn heel goed in het activeren van 
mensen, ze helpen je ontdekken waar je kracht ligt en 
geven je het vertrouwen dat je zo’n boot ook gewoon zelf 
kan besturen. Dat is in de afgelopen 40 jaar onveranderd 
gebleven.”

Improviseren
“Het eerste jaar op de Zonnetij sliepen we in de bungalows 
in Gaastmeer, maar het jaar daarna waren we met een 
klein groepje en hebben we een trektocht gemaakt naar 
Terschelling. Dat was heel gaaf. We sliepen aan boord, op 
het dek, onder een dektent. Er was een klein toilet en één 
klein kookstelletje. 

In 1990 stapte ik voor het eerst aan boord van de 
Lutgerdina. Ik ben nog nooit zo zeeziek geweest, maar ik 
was verkocht. Het bijzondere aan die reis was dat ik samen 
met de maat Fiep echt heel ziek was, maar uiteindelijk 
stonden we samen te genieten van een prachtige 
zonsondergang op het Wad. Dat zal ik nooit vergeten.”

40 jaar zeilen
 “Dankzij de zeilvakanties bij SailWise heb ik de stap naar 
het wedstrijdzeilen gezet. Ik ben gaan trainen bij een 
zeilvereniging in Grou en ik doe al een aantal jaar mee aan 
reguliere EK’s en WK’s in de Hansa-klasse. En ik ga ook nog 
steeds heel graag mee zeilen op de Lutgerdina. 

Ik hoop dat SailWise nog heel lang blijft bestaan. Zeker in 
deze tijd, waarin alles duurder wordt en er veel verwacht 
wordt van mensen, is het een uitdaging om voldoende 
financiële middelen te krijgen en genoeg vrijwilligers te 
werven. Gelukkig werken er enthousiaste mensen bij 
SailWise en weten vrijwilligers het SailWise-virus over 
te brengen op anderen. Ik kom in ieder geval elk jaar nog 
graag terug.”

Een zeilvakantie boeken? 
sailwise.nl/zeilvakanties

Zeilen met... reuma
Een leven gewijd aan inclusieve sport

Nike Boor

Meer weten over Fonds Gehandicaptensport?  
fondsgehandicaptensport.nl

1974

1975

1981

1992

2001

2008

2009

Oprichting Stichting Zeilen met 
Gehandicapten

Oprichting Nationaal Fonds Sport 
Gehandicapten

Naamswijziging naar Stichting 
Watersport met Gehandicapten 
(SWG)

Fusie met o.a. de NIS, Special 
Olympics, Gehandicaptensport 
Nederland en NEBAS

NEBAS fuseert verder en wordt 
NebasNsg
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De stichting gaat zelfstandig  
door als SailWise 

“ Dankzij de zeilvakanties bij 
SailWise heb ik de stap naar het 
wedstrijdzeilen gezet.”



Ook vrijwilliger worden? 
sailwise.nl/vrijwilligers

31 jaar vrijwilliger bij SailWise

“Mijn buurman kwam altijd terug met zulke prachtige 
verhalen over de Lutgerdina, dat ik wilde weten of 
vrijwilligerswerk ook wat voor mij was. Hoewel de 
Lutgerdina heel leuk is, zeil ik liever zelf. Daarom ging ik in 
het najaar van ’92 voor het eerst naar Robinson Crusoe. Dat 
was zo leuk, dat ik me meteen inschreef voor een volgende 
reis. Inmiddels ga ik al meer dan dertig jaar meerdere keren 
per jaar mee met SailWise.”

Nieuwe wereld
“De eerste keer was wel wat vreemd, want deze wereld 
was me onbekend. Ik was verbaasd over wat er allemaal 
mogelijk was. Het is indrukwekkend en relativerend. Ik vind 
het vrijwilligerswerk zo leuk omdat ik er mijn zeilhobby 
kan uitoefenen. En als je het leuk vindt om in een groep 
te werken, dan is dit het mooiste wat er is. Je komt allerlei 
mensen tegen. Er wordt altijd iets bijzonders van 
gemaakt en elke reis is anders. Als 
het weer niet meewerkt, is er altijd 
wel iemand met een nieuw idee. 
Zo hebben we ooit met een groep 
jongelui een schattentocht uitgezet 
over de Loosdrechtse Plassen. Op 
de eilandjes lagen schatkaarten en 
op het laatste eiland moesten ze een 
schat opgraven. Een superleuk dagje 
op het water, maar net even anders.”

“Jammer om aan het eind van de week weer weg te gaan”
Toen zijn kinderen onafhankelijker werden, besloot Kees Mechielsen de tip van zijn 
buurman op te volgen en zich in te schrijven als vrijwilliger bij SailWise. Na zijn eerste 
kennismaking volgde heel snel een tweede reis en al gauw ging Kees drie keer per jaar 
mee op een SailWise-vakantie. Nu, ruim 31 jaar later, doet Kees nog steeds wat hij zo 
graag doet: in goed gezelschap onvergetelijke avonturen op het water beleven.

Niets en alles is veranderd
“De sfeer en de instelling van SailWise zijn onveranderd. 
Wel is de organisatie de afgelopen jaren professioneler 
geworden en is het materiaal verbeterd. In mijn beginjaren 
was er bijvoorbeeld maar één plek op een trimaran. Dan 
zat je als vrijwilliger nog op een klein stukje achter op de 
boot of op een handgemaakt stoeltje. De trimarans die er nu 
zijn, zijn ruim en daar kan je met z’n tweeën in. Bovendien 
zijn alle accommodaties verbeterd, waardoor er nog meer 
mogelijk is voor mensen met een beperking.”

“Ik hoop dat SailWise nog lang kan blijven 
bestaan. Het blijft een kunst hoe ze dat 
doen, want er zijn meer uitgaven dan 
inkomsten. Sponsoren blijven daarom 
heel belangrijk, net als vrijwilligers. Ik blijf 
voorlopig in ieder geval nog vrijwilliger bij 
SailWise, want het is fantastisch om te 
doen.”

Kees Mechielsen (achter)
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Zeilen voor het goede doel

Ontdek welke havens SailWise steunen
sailwise.nl/havenclub

Jan en Nienke Zetzema hebben bij elkaar al meer dan € 200.000,- opgehaald voor 
SailWise. Hun geheime wapen? Het organiseren van een zeilwedstrijd met zeiljachten, 
beter bekend als de SailWiseCup. Wat dit evenement extra bijzonder maakt, is dat de 
volledige opbrengst ten goede komt aan SailWise.

Waterland Yacht Charter organiseert ieder jaar de SailWiseCup
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Een prachtig initiatief
Jan Zetzema en zijn vrouw Trees ontdekten SailWise 
jaren geleden tijdens een HISWA-meeting op ons 
watersporteiland Robinson Crusoe. “We vonden het meteen 
een prachtig initiatief”, vertelt Jan, die eigenaar is van 
Waterland Yacht Charter in Monnickendam. “En binnen ons 
netwerk vonden we bedrijven die ook wel wilden bijdragen.” 
Dit was het begin van de eerste SailWiseCup in 2009. 
Bedrijven betalen € 1.000,- per boot en kunnen hun relaties 
uitnodigen om aan boord te stappen. “We stellen onze 
eigen boten ter beschikking en de volledige opbrengst gaat 
rechtstreeks naar SailWise. Dat spreekt mensen aan, want 
er blijft niets aan de strijkstok hangen.” 

Win-winsituatie
Voor Waterland Yacht Charter bleek de SailWiseCup een 
win-winsituatie te zijn. “Bedrijven kunnen hun relaties 
meenemen aan boord en dat gaf ons de kans om mensen die 
niet met ons in aanraking zouden komen, te laten zien wat 
ons bedrijf te bieden heeft.”

Een nieuwe generatie en een nieuwe 
SailWiseCup
In 2018 stapte Nienke Zetzema, de dochter van Jan en 
Trees, samen met haar man Kees Wiersema in het bedrijf. 
Vanaf 1 januari 2024 nemen zij het stokje officieel over. 
“Ik vind SailWise een prachtig doel. Op het water zijn we 
allemaal gelijk, want iedereen zeilt. Er wordt uitgegaan 
van de mogelijkheden en het is mooi dat we daaraan 
kunnen bijdragen met de SailWiseCup”, zegt Nienke. Door 

de veranderingen 
in de markt is het 
familiebedrijf aan het 
herstructureren en is 
een aantal zeiljachten 
verkocht. “Omdat 
we de focus van ons 
bedrijf gewijzigd 
hebben, richten wij 
ons meer op de haven 
en haar bijbehorende 
ontwikkeling. Voor 
volgend seizoen zien 
wij zeker nog een 
mogelijkheid voor een SailWiseCup; deels met eigen boten, 
deels met boten die recent uit onze vloot zijn gekomen.”

Iedereen kan SailWise steunen
Jan doet een oproep aan andere mensen en bedrijven: 
“Kijk hoe je met jouw mogelijkheden een bijdrage aan  
SailWise kunt leveren.” Dat kan zowel met financiële 
steun als door het organiseren van initiatieven zoals de 
SailWiseCup. Nienke voegt daaraan toe: “Je kan van alles 
bedenken waarbij de opbrengst voor SailWise is. Maar je 
kan ook bijdragen aan de continuïteit van SailWise, door 
bekendheid te geven aan het vrijwilligerswerk. Dat doen 
wij onder andere door folders te verspreiden onder onze 
ligplaatshouders en passanten. Want ook vrijwilligers 
zijn heel belangrijk voor het organiseren van actieve 
watersportvakanties.”

Familie Zetzema

“ Inmiddels ga ik al meer dan dertig 
jaar meerdere keren per jaar mee 
met SailWise.”
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Lustrum10daagse 

Bekijk hier alle activiteiten en lustrumreizen!
sailwise.nl/50-jaar

Een jaar met een gouden randje; dat belooft 2024 wel te 
worden. Vijftig jaar lang hebben mensen met een beperking 
de kans gekregen om de magie van het watersporten te 
ervaren en dat gaan we nog heel veel jaren voortzetten. 
Onze lustrumactiviteiten beloven niets minder dan één groot 
feest te worden. Van 11 t/m 20 april organiseren we een 
lustrum10daagse met allerlei festiviteiten op onze locaties.  
Van een grote reünie en bijzondere optredens tot een regatta 
en een challenge. Bij welke lustrumactiviteit sluit jij aan?

50 jaar SailWise vieren we met iedereen

SailWise challenge over het IJsselmeer
 11 april
 Elahuizen - Enkhuizen

Samen laten we zien dat een beperking er niet toe doet bij het watersporten. 

Deelnemers zullen samen met bekende watersporters de uitdaging aangaan en 

het IJsselmeer overvaren met sportieve zeilboten en surfplanken. Het startsein 

voor deze recordpoging wordt gegeven tijdens een ontbijtsessie die we houden 

voor onze relaties in Friesland. Zowel de catamaran Beatrix als de 

tweemastklipper Lutgerdina zijn erbij om de sporters te 

begeleiden en aan te moedigen.

SailWise Regatta
 17 april
 Loosdrecht
Zeil met jouw collega’s, relaties of vrienden mee met onze SailWise 
regatta, beleef een geweldige dag op het water en steun toegankelijke, 

actieve watersport voor mensen met een beperking! We worden 
gesteund door lokale ondernemers, zodat 100% van het 

inschrijfgeld ten goede komt aan SailWise.

Reünie
 13 april
 Enkhuizen
50 jaar toegankelijke watersport, dat is een groot feest waard! 
Iedereen die in de afgelopen 50 jaar betrokken is geweest bij 
SailWise of dat nog steeds doet – of het nu als deelnemer, 
vrijwilliger of medewerker is – is van harte welkom.  
Het wordt een feest met muziek, goede 
gesprekken, oude vrienden ontmoeten, 
herinneringen ophalen, bijkletsen, een  
drankje en een lekkere maaltijd.

Symposium
 18 april
 Loosdrecht
Watersporten als middel om je mogelijkheden te ontdekken, zelfvertrouwen 
te vergroten en zelfredzamer te worden. We laten al 50 jaar lang zien dat 
dat mogelijk is en hoeveel meerwaarde watersporten bij SailWise heeft voor 
mensen met een beperking. Tijdens deze kennismiddag delen specialisten 

uit het vakgebied hun ervaring en kennis. Werk je bij een 
patiëntenorganisatie, revalidatiecentrum of het speciaal 

onderwijs, dan ben je van harte uitgenodigd. SailWise 
organiseert dit symposium samen met PGOsupport.

Concert@de Plassen
 20 april
 Loosdrecht
Geniet van een betoverend event op het water, waar de 
schoonheid van de Loosdrechtse Plassen het decor vormt 
voor een uniek concert. Iedereen kan vanaf het water 
meegenieten van deze muzikale show. En natuurlijk 
zijn alle schepen van SailWise aanwezig bij dit 
slotevent van ons lustrum. Ben jij er ook bij?

Lustrumreizen
Wil je niets missen van onze lustrum10daagse? Boek 
dan één van onze lustrumreizen op de Beatrix of de 
Lutgerdina! Je vaart mee naar onze festiviteiten 
en viert samen met ons het 50-jarig bestaan van 
SailWise. Haal herinneringen op en maak nieuwe 
vrienden tijdens deze unieke reizen.
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Familievakantie  
in It Sailhûs
50 jaar, dat moet gevierd worden! Zo dacht de schoonfamilie van Kim Rabbie er ook 
over. Toen haar schoonouders 50 jaar getrouwd waren, wilden ze samen een weekendje 
weg. Ze houden allemaal wel van zeilen én hebben een familielid met een meervoudige 
beperking. Dan kom je automatisch bij It Sailhûs uit. Een weekend lang was de 
beperking van Kim’s dochter geen issue.

50-jarig jubileum
“Als je als familie op zoek bent naar een 
rolstoeltoegankelijk vakantiehuis, dan is It Sailhûs perfect. 
Onze dochter is meervoudig beperkt, dus dat moest wel 
een rolstoeltoegankelijk vakantiehuis worden. We hebben 
in ieder geval een hoog-laagbed en een tillift nodig, maar 
dat er een douchebrancard was, was ook heel fijn. Meestal 
moet je voor al die extra voorzieningen betalen en dat is in 
It Sailhûs niet zo. Dat scheelt echt in de kosten.”

“We zaten in het meest toffe appartement, met een 
fantastisch uitzicht over het water. De rest van de groep 
sliep in de groepsaccommodatie en samen gebruikten we 
de groepsruimte. Alles is zo ruim opgezet en met je rolstoel 
kan je ook overal goed bij. Voor ons was dat perfect.”

Iedereen kan zeilen
“Wat ik heel bijzonder vind, is dat als je lichamelijk weinig 
kan, je toch kan zeilen. Zo hadden wij de catamaran Trude 
met schipper geboekt. Dat was heel gaaf en de schipper 
was ook heel leuk. Mijn dochter kan lichamelijk bijna niets, 
maar wil wel met alles meedoen. De schipper heeft toen de 

“Iedereen kan op zijn eigen manier meedoen”

helmstok verlengd voor ons, zodat mijn dochter – met een 
beetje begeleiding – zelf kon sturen. Dat was heel gaaf om 
te zien.”

“Een aantal familieleden had ondertussen bij de buren van 
It Sailhûs een Valkje gehuurd, zodat zij achter ons aan  
konden zeilen en zo schuin konden gaan als ze wilden. We 
zochten elkaar af en toe op het water op, dat was heel leuk. 
Iedereen heeft op zijn eigen manier het zeilen ervaren en 
een hele leuke dag gehad. We willen volgend jaar met ons 
gezin weer naar It Sailhûs.”

Ook een weekendje weg boeken? 
sailwise.nl/vakantiewoning

Column
Arno van Gerven
Al sinds de oprichting werken we samen met 
diverse organisaties. Zij steunen SailWise 
vaak belangeloos, omdat ze toegankelijke 
watersport ook belangrijk vinden. Een bijzondere 
samenwerking die al in 1974 begon, is die met 
het Watersportverbond. Destijds nam de heer 
Kasemier – toenmalig directeur – plaats in ons 
bestuur. Vijftig jaar later is Arno van Gerven, de 
huidige directeur van het Watersportverbond, 
vastberaden te blijven werken aan een inclusieve 
watersportwereld.

Arno van Gerven

“ Als je lichamelijk weinig kan, kan je 
toch zeilen.”

“ We zaten in het meest toffe appartement.”

In het vliegtuig naar het Spaanse Malaga, pakte ik het 
juryrapport er nog eens bij. Nog diezelfde dag zou de 
Wereldzeiler van het Jaar-verkiezing in de havenstad worden 
georganiseerd. De lijst met atleten was imposant. Ook zeilers 
met een beperking stonden ertussen. Mijn oog viel meteen 
op de naam van een vrouw die tijdens het Allianz WK Zeilen 
afgelopen zomer diepe indruk op mij had gemaakt. Bij haar 
speech, na het gewonnen goud in de Hansa 303-klasse op 
het paraonderdeel had ze het publiek tot tranen toe geroerd. 
In een persoonlijk verhaal vertelde Betsy Allison over de 
levensreddende operatie die ze nog geen twaalf maanden 
eerder had ondergaan tegen een agressieve vorm van kanker. 
De atlete beschreef daarna hoe ze met haar sportprestaties 
een inspiratiebron hoopt te zijn voor mensen die met een 
beperking moeten leven. “Dat is mijn drijfveer om te blijven 
trainen en winnen. Ik wil laten zien hoe onbeperkt mooi 
de watersport kan zijn voor mensen met een beperking. Al 
inspireer ik maar één persoon.”

Exact de reden waarom ik al jarenlang een groot fan ben 
van SailWise. Een organisatie die vanaf 1974 zeilvakanties 
aanbiedt, waarin je aangepast kunt varen op grote en kleine 
boten, met of zonder zeil. De organisatie weet zo mensen 
die een extra fysieke uitdaging hebben, te winnen voor de 
watersport. Waarbinnen twee kroonjuwelen van SailWise bij 

mij het meest tot de verbeelding spreken: watersporteiland 
Robinson Crusoe in de Loosdrechtse Plassen en de 
historische zeilklipper Lutgerdina. Hiermee alleen al 
ontdekken mensen die het anders niet hadden aangedurfd 
hoe mooi de watersport is. 

Toch betekent SailWise nog veel meer voor de watersport, 
omdat het nieuwe sporters aantrekt, met nieuwe uitdagingen 
en nieuwe inzichten, die de gehele watersport naar een hoger 
plan tillen. Ook de topsport.

Daarom is het Watersportverbond voorstander van één 
watersport. Waarbij sporters met een extra uitdaging, een 
onlosmakelijk onderdeel zijn van de organisatie. Hierdoor 
creëer je overlegstructuren en koppelingen tussen de 
verschillende breedte- en topsportonderdelen. En brengen 
we de totale beleving van de sport naar een hoger niveau. 
Afgelopen zomer heeft Nederland kunnen zien hoe goed dat 
werkt tijdens het Allianz WK Zeilen. Waarbij de aangepaste 
watersport een onderdeel was van het grote WK. 

Daar ben ik trots op. Net als op SailWise. 

“50-jarig jong, op naar de 100!”

Meer weten over het Watersportverbond?
watersportverbond.nl
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Maatschappelijk waardevol
“Ik ben fervent zeiler en kende SailWise al een beetje. Wat 
ik niet wist, is welke impact zelfstandig zeilen heeft op 
mensen met een beperking. Hoeveel zelfvertrouwen het 
ze geeft, dat ze hun grenzen verleggen en dankzij SailWise 
zelfs een baan kunnen vinden. Het opende mijn ogen, want 
SailWise heeft daardoor niet alleen een emotionele waarde, 
maar ook een enorme maatschappelijke waarde.”

Spaarzaam, zuinig en doelgericht
“Onze rol als Raad van Toezicht is behoorlijk relevant. 
SailWise is een goede-doelenorganisatie en afhankelijk 
van bijdragen van deelnemers, fondsen en sponsoren. Er 
rust een zware verantwoordelijkheid op ons om zorgvuldig 
met dat geld om te gaan. Dat gebeurt spaarzaam, zuinig en 
doelgericht bij SailWise, waardoor we in staat zijn om onze 
eigen kosten structureel laag te houden.”

Strategisch plan
“In de afgelopen jaren heb ik gezien hoe SailWise 
professioneler is geworden. Daar is onder andere 
een strategisch plan voor de komende drie jaar uit 
voortgevloeid. We gaan ons focussen op de groei van het 
aantal deelnemers, maar dat vereist een aantal stappen. 

We hebben 
meer 
financiële 
steun nodig 
van fondsen, sponsoren en donateurs. SailWise is een 
verborgen parel en meer mensen mogen weten dat we 
bestaan. De bereidheid om ons te steunen is er, dus we 
gaan de luiken openzetten om meer mensen te betrekken. 
De markt lijkt er klaar voor te zijn, met steeds meer 
bedrijven die maatschappelijk willen ondernemen en iets 
willen doen voor een goed doel als SailWise. En als we 
groter worden, dan hebben we ook meer vrijwilligers nodig 
en zeker jonge vrijwilligers.”

De toekomst tegemoet
“SailWise bestaat niet voor niets al 50 jaar. We hebben 
ons in het verleden aangepast aan de veranderingen in 
de markten - met als doel om die vakanties mogelijk te 
houden - en kunnen dat opnieuw doen. Als dit allemaal lukt 
en we nog succesvoller worden, dan volgt de vraag of onze 
huidige accommodaties voldoende zijn of dat er meer nodig 
zijn. Die uitdaging zou ik graag op tafel hebben, want dan 
hebben we het heel goed gedaan.”

Nieuwsgierig naar onze Raad van Toezicht? 
sailwise.nl/onze-mensen

Even voorstellen

Hoe zijn jullie bij SailWise verzeild geraakt?
Ide: “Ik werkte als helpende in de zorg voor een vrouw met 
MS. Zij was op de Lutgerdina meegeweest en dat vond ik zo 
tof. Twee jaar geleden solliciteerde ik daarom als maat op 
de Lutgerdina, terwijl ik helemaal geen ervaring had op een 
schip. Toch werd ik aangenomen, omdat bij SailWise het 
werken met mensen met een beperking en je instelling zeker 
zo belangrijk zijn. Ik ben inmiddels goed opgeleid en heb me 
kunnen ontwikkelen in het zeilen.”
Harry: “Ik studeerde culturele antropologie, wist niet 
welke afstudeerrichting ik wilde kiezen en mijn militaire 
dienst kwam er ook aan. Ik heb in 1990 mijn vervangende 
diensttijd gedaan bij wat destijds de stichting Watersport 
met Gehandicapten heette. Eerst als klusjesman en later 
ben ik ook betrokken geweest bij de Wereldspelen voor 
gehandicapten. Ik heb een uitstap gemaakt naar het 
onderwijs, maar ben sinds twee jaar weer terug bij SailWise.”

Wat voor werk doe je bij SailWise?
Ide: “Ik werk als matroos op de Lutgerdina. Samen met de 
tweede matroos en de schipper zijn we verantwoordelijk voor 
het zeilen, zorgen we ervoor dat alles soepel verloopt, dat 
iedereen kan deelnemen en van een hele fijne vakantie kan 
genieten.”
Harry: “Daar kan ik me bij aansluiten. Als beheerder van 
Robinson Crusoe draag ik zorg voor de kwaliteit en veiligheid 
van de watersportactiviteiten en begeleid ik vrijwilligers en 
deelnemers tijdens hun vakantie op het eiland. Ik heb ook 
wel op de Zonnetij en de Lutgerdina gevaren, maar ik vind het 
leuker om met veel verschillende bootjes te varen. Ik noem 
het onze nautische Ikea-ballenbak. Je kan er alle kanten mee 
op en dat is meer mijn ding.”

Wat vind je het leukst aan je werk?
Harry: “Mensen komen hier op het eiland en doen dingen 
die ze helemaal niet verwachten. Uit hun rolstoel in een 
boot, zelfstandig zeilen en zonder instructeur… Niets is hier 
onmogelijk tot het tegendeel bewezen wordt. Het is mooi 
om die mogelijkheden te scheppen, samen met collega’s en 
vrijwilligers.”
Ide: “Ik vind het top om mensen over dat drempeltje te 
kunnen helpen. Het maakt mensen zo trots en blij als ze 
nieuwe dingen doen. Voor veel mensen is het een verademing 
dat je bij SailWise met respect en gelijkwaardigheid 
wordt behandeld, helaas is dat in deze wereld nog geen 
vanzelfsprekendheid.”

Welke tip heb je voor (nieuwe) deelnemers van 
SailWise?
Ide: “Ga en laat je meenemen door het avontuur!”
Harry: “Ja, en kom naar onze open dagen. Kom kijken, 
want we kunnen het toch niet uitleggen. Je moet het voelen, 
ruiken, de locaties ervaren en het enthousiasme van de 
bemanning en vrijwilligers meemaken.”

“ Kom kijken, want we kunnen het toch 
niet uitleggen.”

Bekijk wie er bij SailWise werkt
sailwise.nl/onze-mensen

Harry Laarhoven (58) 
Ide Klein Bramel (29)

De toekomst 
van SailWise
De Raad van Toezicht (RvT) speelt een belangrijke rol 
bij de organisatie van SailWise. De leden van onze 
RvT zien erop toe dat we goed en eerlijk werken en 
we onze doelen bereiken. Bovendien geven ze advies 
op het gebied van financiën en regelgeving. Vier jaar 
geleden raakte Rob Klifman, directeur van Bouwmaat, 
ontroerd door de mogelijkheden die SailWise biedt aan 
deelnemers en besloot zich onbetaald in te zetten voor 
onze stichting. 

En het belang van de Raad van Toezicht daarin

19

Rob Klifman

Harry  
25 jaar geleden

Bij SailWise werken bevlogen mensen, met een passie voor de watersport. De één nog 
niet zo lang, de ander al jaren. Twee van hen stellen zich aan je voor.
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De kracht van  
samen
Al vanaf dag één bestaat SailWise dankzij de 
(financiële) steun van particulieren, bedrijven, 
serviceclubs en fondsen. Samen maken we het 
mogelijk dat mensen met een beperking hun grenzen verkennen en 
verleggen. In 50 jaar hebben duizenden mensen en organisaties een 
bijdrage geleverd aan onze missie. Dat is de kracht van samen.

Joan Bonnema – MS Fonds
Eén van de belangrijkste pijlers van het Nationaal MS Fonds 
is de Can Do-gedachte. Door positief te zijn en uit te gaan van 
mogelijkheden in plaats van beperkingen, zorg je ervoor dat je 
Multiple Sclerose (MS) zo goed mogelijk de baas blijft en regie 
houdt over je leven. In de zeilweekenden verleggen deelnemers 
hun grenzen en leren te leven vanuit deze Can Do-gedachte. 
Ons uitgangspunt hoe om te gaan met een beperking sluit 
naadloos aan bij het gedachtegoed van SailWise en maakt 
de samenwerking enorm waardevol. Met de enthousiaste 
bemanning en de fantastische vrijwilligers van SailWise is ieder 
weekend ‘onbeperkt genieten’.

Pieter ter Kuile – SailWise Club van 100
Ik zie de boten van SailWise regelmatig over het water gaan 
en ben diep onder de indruk hoe zij met veel plezier iedereen 
meenemen op een boot en laten genieten. Fantastisch, zo’n 
heerlijk positieve, inclusieve aanpak. Ik ben blij dat ik SailWise 
kan steunen om mensen met een beperking een fantastisch 
avontuur op en rond het water te bezorgen. 

Pieter Haafkes – Happy Spaces
25 jaar geleden ben ik begonnen als vrijwilliger bij SailWise. 
Met veel plezier denk ik terug aan de zeiltrektochten die we toen 
organiseerden met behulp van veel vrijwilligers, het leger en 
jaarlijks terugkerende luchtballontochten. Toen Renske (destijds 
nog vrijwilliger) directeur werd, heb ik me bij haar gemeld. We 
hebben met mijn bedrijf Happy Spaces meegedacht hoe we de 
plannen voor de renovatie van Robinson Crusoe binnen budget 
kunnen krijgen en dit mooie plan op een slimme manier kunnen 
realiseren. SailWise is op de goede weg en mijn complimenten 
voor het team en alle vrijwilligers!

Lourine de Putter – Lionsclub Loosdrecht
Lionsclub Loosdrecht e.o. bestaat ruim dertig jaar en heeft 20 
vrouwelijke leden; klein maar fijn. Het bedrag dat wij jaarlijks 
met onze acties – zoals ‘Bridge aan de Dijk’ – bijeen brengen, 
schenken we graag aan een concreet en regionaal goed doel. 
Mooier dan SailWise kun je het dan nauwelijks krijgen: met én 
voor mensen maken we buitensport toegankelijk en Robinson 
Crusoe is typisch Loosdrecht!

Onmisbare steun voor SailWise

Bekijk wat je kan doen 
sailwise.nl/steun-ons
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Hoe jij SailWise kan 
steunen
Door SailWise te steunen draag je bij aan een inclusieve samenleving waarin 
iedereen de kans krijgt om mee te doen in de wereld van watersport. 
Je maakt echt een verschil in het leven van anderen! Watersporten 
geeft mensen de vrijheid om te ontdekken wat er nog wel kan. Het geeft 
zelfvertrouwen en vergroot de wereld van onze deelnemers. En jij kan hieraan 
bijdragen, het hoeft echt niet ingewikkeld te zijn. Kies zelf wat bij jou past.

Eenmalige donatie
Een eenmalige donatie kan al grote impact hebben. 
Je kan een bijdrage aan de meerkosten van de 
watersportvakanties leveren of kiezen voor een specifieke 
actie. Dit jaar hebben we geld nodig voor:
•  Nieuwe steigers voor Robinson Crusoe
  De steigers op Robinson Crusoe zijn verouderd en hard 

aan een renovatie toe. Daarom willen we de steigers 
renoveren én toegankelijker maken, met aanpassingen 
voor mensen in een rolstoel en mensen met een visuele 
beperking. 

                           sailwise.nl/nieuwe-steigers

• Groot onderhoud van de Beatrix
  De catamaran Beatrix heeft groot onderhoud nodig om 

veilig te kunnen blijven varen met gasten. Het is een 
grote klus, maar van essentieel belang om het schip 
veilig en operationeel te houden. 

                    sailwise.nl/donatie-beatrix

SailWise als cadeau
Het past helemaal in deze tijd van duurzaamheid om geen 
cadeau te vragen voor je verjaardag, bruiloft of jubileum, 
maar een donatie voor een goed doel. Hiermee vier je niet 
alleen feest voor jezelf, maar ook voor anderen! 

Structureel steunen
Met jouw structurele steun kunnen we ook in de toekomst 
uitdagende watersportvakanties blijven organiseren. Word 
bijvoorbeeld Vriend van SailWise (vanaf 25,- per jaar) of 
lid van de SailWise Club van 100 (vanaf 500,- per jaar). 
Vanwege het 50-jarig bestaan ontvang je in 2024 bij je 
aanmelding een limited edition lustrumtas cadeau!

SailWise als goed doel
Houden jullie een sponsorloop op school? Organiseer je een 
benefietconcert? Of houd je een zeilwedstrijd in je stad of 
dorp? Wij juichen het toe en om het je gemakkelijk te maken 
kan je via onze website zelf een actiepagina aanmaken.

Geef een feest, houd een actie of word Vriend

SailWise heeft de ANBI-status, waardoor jouw 
donatie onder voorwaarden fiscaal aftrekbaar is.

Alleen samen houden we watersport toegankelijk
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Volle kracht   vooruit in 2024
De start van de volgende 50 fantastische jaren

2024 wordt voor SailWise een bijzonder jaar. We vieren natuurlijk ons 50-jarig 
jubileum met mooie evenementen voor iedereen die, op welke wijze dan ook, 
betrokken is geweest bij SailWise (zie pagina 14). Samen blikken we terug op 
50 prachtige watersportjaren. Tegelijkertijd kijken we vooruit en blijven we ons 
ontwikkelen, zodat we weer minstens 50 jaar uitdagende watersportvakanties 
kunnen organiseren voor mensen met een beperking.

Help jij SailWise vooruit?  
sailwise.nl/steun-ons

Nieuw bij It Sailhûs
Je kan nu ook mee met een actieve watersportweek met 
open zeilboten in Friesland! Naast de zeilvakanties met 
de Beatrix, kan je in 2024 een zeilvakantie boeken met 
een ruime keuze aan watersportmateriaal. Kies tijdens 
je vakantie zelf met welke boot je de Friese wateren wil 
verkennen. Ga het water op met de rolstoeltoegankelijke 
catamaran Trude, de Beatrix, de sportieve Randmeer of 
met de Tirion. Een dagtocht naar gezellige Friese stadjes 
behoort natuurlijk ook tot de mogelijkheden!

Naast deze nieuwe zeilvakanties, organiseren we in It 
Sailhûs ook speciale themaweken. Combineer zeilen met 
workshops fotografie of kies voor de SailWise-muziekweek. 
En natuurlijk is er op de Beatrix ook dit jaar weer de 
populaire schilderclinic. Er is dus veel te kiezen en geen 
week is hetzelfde!

De SailWise-vloot breidt uit!
Op het watersporteiland Robinson Crusoe worden in 
het voorjaar van 2024 maar liefst drie nieuwe boten 
gedoopt! De vloot op het eiland wordt uitgebreid met een 
rolstoeltoegankelijke Inclusion catamaran; hetzelfde type 
schip als de Trude, die vanuit It Sailhûs vaart. Bovendien 
worden de oudste Randmeer en Trimaran van het eiland 
vervangen door twee gloednieuwe schepen.

Bij It Sailhûs wordt de vloot uitgebreid met een 
Randmeer, zodat ook hier een uitgebreider aanbod 
aan watersportmateriaal is. De zeilboot kan los 
worden gehuurd én wordt gebruikt tijdens de 
nieuwe watersportweken bij It Sailhûs.

De Beatrix, die It Sailhûs 
als thuishaven heeft, ziet 
er bij de start van ons 
seizoen ook weer als nieuw 
uit. Deze winter wordt er 
groot onderhoud gepleegd 
aan de catamaran. Het 
schip wordt geschilderd en 
diverse onderdelen en één 
van de motoren zijn aan 
vervanging toe. Dit brengt 
hoge kosten met zich mee, 

waarvoor we hopen dat we op tijd het benodigde geld bijeen 
hebben om alles te kunnen uitvoeren.

Loopbaantraject Van Boot naar Baan
Met Randstad Participatie als partner hebben we in 
2023 het eerste loopbaantraject ‘Van Boot naar Baan’ 
georganiseerd vanuit It Sailhûs in Elahuizen. Deze 
samenwerking zetten we voort in het nieuwe jaar. In 2024 
vinden zelfs twee loopbaanweken plaats waarin we mensen 
met een afstand tot de arbeidsmarkt ondersteunen om via 
een gecombineerd zeil- en loopbaantraject met trots en 
passie (weer) aan het werk te gaan.

Maatschappelijke Diensttijd bij SailWise
We gaan vanaf 2024 jongeren tussen de 17 en 30 jaar 
de mogelijkheid bieden om hun talenten te ontwikkelen 
en iets te doen voor een ander via een Maatschappelijke 
Diensttijd-traject. Deze jongeren gaan mee als vrijwilliger 
op onze watersportvakanties, nemen deel aan een breed 
scala aan (gratis) trainingen en ontwikkelen zo hun kennis 
en vaardigheden. Ken je iemand die hieraan mee zou willen 
doen? Verwijs hem/haar dan naar onze website en social 
media.  

De catamaran Trude

De nieuwe randmeer

Nieuwe steigers 
op Robinson 
Crusoe
In de winter van 2022-
2023 is de accommodatie 
op het waterporteiland 
Robinson Crusoe 
volledig gerenoveerd 
en verduurzaamd. Maar 
we zijn er nog niet. De 
steigers en het terras 
zijn verouderd en aan een 
dure renovatie toe. Een deel van de steigers zal deze winter 
al worden vernieuwd en nog beter toegankelijk worden 
gemaakt voor mensen in een rolstoel en mensen met een 
visuele beperking. 

Blind varen op je gevoel
Speciaal voor mensen met een visuele beperking 
organiseren we op elke locatie de kennismakingsdagen 
‘Blind varen op je gevoel’. Ook als je al vaker met 
SailWise bent meegeweest, maar een andere locatie wilt 
uitproberen, ben je welkom op deze dagen. Je maakt kennis 
met de accommodatie en schepen en natuurlijk wordt 
er ook heerlijk gevaren! Een mooi voorproefje van een 
prachtige zeilvakantie op een nieuwe locatie.

Club van 100
Zowel particulieren als bedrijven die SailWise structureel 
steunen, komen samen in onze Club van 100. Dit netwerk 
is afgelopen jaar flink gegroeid en in 2024 organiseren we 
een mooi evenement voor deze groep, als onderdeel van 
onze lustrumactiviteiten. Bovendien starten we alvast 
met de voorbereidingen van onze netwerkdag tijdens Sail 
Amsterdam 2025. 

Watersportweek  
bij It Sailhus

Robinson Crusoe heeft  nieuwe steigers nodig

Help ons met toegankelijke steigers op 
Robinson Crusoe en doneer!

Lees meer over de Maatschappelijke 
Diensttijd bij SailWise op  

sailwise.nl/mdt

Kies waaraan jij wil bijdragen en doneer 
om de Beatrix in de vaart te houden!
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Onze activiteiten worden mede mogelijk 
gemaakt door Fonds Gehandicaptensport.

Actieve watersportvakanties 
voor mensen met een beperking


